
                  

                      

    Lieve familie, vrienden en belangstellenden,  
 

          Vier maanden geleden is de laatste Rondschrijfbrief uitgekomen, die u kunt altijd terug zien 

          op onze website, die Timon Bos voor ons bijhoudt! 

          Nu willen we u graag bijpraten over het eindresultaat van 2018.  

 

                      Wat is het heerlijk om met u te delen dat óók het 28ste jaar op rij, de financiële jaarcirkel                                                   

                      weer rond is gekomen. 

                      We hebben weer mogen ervaren, daar waar wij ons ónzeker voelen, het Woord van God 

                      ons het antwoord geeft.  

Bijvoorbeeld in Psalm 121:1-3. 

Ik hef mijn ogen naar de bergen, van waar zal mij hulp komen? 

Mijn hulp is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.  

Hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren.  

Psalm 23. De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets naar Zijn wil.  

God de Vader overziet, Hij bemoedigd, geeft trouw en vrede die je niet  

pakt met je verstand, maar deze gaat daarboven uit. 

Het gaat nooit buiten mensen om, in 2018 mochten er 7 adoptieouders,  

de Hoeksteen, familie, vaste vrienden en bekenden hun trouw uiten aan  

de LAR door giften via de Stichting Kindervrienden Brazilië. 

We kunnen niet anders dan samen met u onze God en Vader eren 

 én danken voor Zijn trouw over ons allen! 

Ná de Braziliaanse zomervakantie, deze is van de Kerst tot begin februari, zijn de medewerkers 

van de LAR weer volop aan de slag gegaan. Alleen Hennie heeft uw extra gebed nodig, 

daar zij op dit moment nog niet volledig kan functioneren wegens herstel van een burn-out. 

Daardoor is de nieuwe jaarlijst met het wel en wee van onze 16 adoptiekinderen nog niet 

gekomen. Wel het bericht gehoord dat een paar van “onze” kinderen niet konden  

terugkomen in dit nieuwe schoolseizoen wegens verhuizing of een andere reden en dat is natuurlijk  

altijd jammer! 

Dit betreft 3 kinderen: Emyllane Kayene dos Santos Pereira en Bruno Carvalho da Silva 

uit de grote groep en Miguel Carvalho da Silva van een van onze adoptieouders. 

Maar dan zijn er ándere kinderen weer extra blij, omdat zij nu aan de beurt komen!  

 

  Julia Gomes Lúcio 16-10-2012                                                                                                                              

 Zij gaat naar de nieuwe adoptie-        Enzo Caruso Cheline 21-02-2012                                                                                                                                                                                                                              

ouders in Achthuizen, die ons             Hij komt in de plaats van Bruno  

al sinds januari 2019 versterken.         Bij de adoptiefamilie in Hoeven. 

Van harte welkom!  

             Nu zijn we gezegend met 8 adoptieouders! Dat betreft de helft van de kinderen. 

      SSttiicchhttiinngg        KKiinnddeerrvvrriieennddeenn        BBrraazziilliiëë                                                                                                                                                                
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Contact: Lia Leijenaar 4876 CJ                                

Beiaard 317 * ** Etten-Leur 

Telefoon (0031) 0655888471 

Email: lia.leijenaar@gmail.com 

Anbi-Giften: Mevr. E.Leijenaar  

NL67SNSB0945327196 

Kenmerk: St.Kindervrienden 

Brazilië de LAR, 

www.kindervrienden.nl 
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Dan hebben we nog het derde kind, genaamd: 

  Davi Vicente de Mello 02-07-2015 

    Hij komt er weer bij in de centrale groep. 

                                               

                        

 

Als U allemaal de Rondschrijfbrief gelezen heeft zal het wel mei zijn. 

Dan zijn we al weer 4 maanden “bezig” om ons “spaarvarken van 2019” te spekken.        

Buiten de periodieke giften mochten we ook weer verschillende artikelen verkopen  

Die we voor dit doel gekregen hebben, via de Marktplaats en via het winkeltje in Hoeven. 

                     De thermometer staat nu op €1480,04. Wat een prachtig begin! 

 

We willen u graag vanuit de Stichting (we missen nog steeds een meedenker)  

een mooie lente en een geweldig Paasfeest toewensen! We mogen dat feest  

op allerlei manieren in vrijheid vieren! 

Waar we dat ook vieren, we mogen dit samen vanuit de verbondenheid 

in Jezus de Christus doen. Jezus die Zijn leven voor ons gaf omdat wij 

vrij van zonden zouden worden, als we Hem ons leven durven toe te vertrouwen. 

Dan mogen we lichtdragers worden. 

Jezus die door Zijn offer en Opstanding alle machten heeft ten toon gesteld,  

toen Hij uitriep: het is volbracht!  

Het Lam van God heeft de plaats ingenomen aan de rechterhand van God de Vader.  

Daar bidt en pleit Hij voor ons, omdat ons geloof zich verdiept en onwankelbaar wordt. 

Hij heeft ons niet achter gelaten als “wezen”, maar Zijn Geest gegeven, die ons leidt op 

onze levensweg totdat we Hem zullen mogen ontmoeten. 

 

Zelf hoop ik 2
e
 Paasdag naar de Duiventil in Hongarije te vertrekken om onderhoud te gaan doen. 

                    Omdat ik nu ook op EBay een advertentie heb gezet, bidden we natuurlijk om meer aanloop te krijgen 

 en               wat nog mooier zou zijn: een koper! 

 Ik               Ik blijf minimaal 4 of 5 weken weg om mijn werk wat er gedaan moet  

worden daar te verdelen.  
Maar ook hierin mag ik de rust en de zekerheid ervaren:  

dat voor álles een tijd is! 

Ik mag ook verwachten dat de Heer, die alles overziet me tot  

die dag de energie en bescherming zal geven die ik tot dán nodig zal hebben, 

                     mijn leeftijd maakt niet uit!  

                    Maar dat alles tot Zijn eer zal mogen zijn en dat is weer 1 van die 10.000 redenen voor mij om 

                    altijd dankbaar te kunnen zijn! 

                    

                   Namens de Stichting Kindervrienden Brazilië zijn we blij en dankbaar voor uw trouwe 

uw              betrokkenheid in gebed; giften en het meedenken voor de 16 adoptiekinderen van de Lar.                                                                                            

                   We willen U nog Gods zegen toewensen in uw aller persoonlijke situatie.  
 

                                                                                                                                                                                                                                      

   Met een warme groet van Lia Leijenaar.



 


