
 
 

Lieve familie, vrienden en belangstellenden, 
 
Ik praat u graag even bij over de Lar da Infancia met eerst het laatste bericht van Alie zelf, toen 
ikzelf net onderweg was naar Hongarije voor de “werkvakantie”.   
Wat zouden we graag om een “hoekje willen kijken”. 
Maar wat zijn we bevoorrecht om toch via via mee te kijken, te helpen en te bidden voor de nog 
steeds schrijnende covid situatie buiten Europa en in Brazilië!                                                                   
 

 Lieve vrienden, hier missen we 4 medewerksters vanwege de Covid-19.                                                                                             
2 hebben in het ziekenhuis gelegen en 2 bijna. Allemaal met veel klachten en de longen aangetast zodat  
men naar de fysiotherapie moet voor ademhalingsoefeningen. 

Eén van de medewerksters is zwanger en werkt ook niet vanwege het risico om Covid-19 op te lopen.   
26 april zijn we weer open gegaan, maar dat duurde maar 14 dagen omdat we weer moesten sluiten 
vanwege de medewerksters die Covid-19 kregen en wij allemaal contact met ze hebben gehad.              
Nu zijn we weer open met elke dag een kleinere groep kinderen. 

Valdirene de vrouw van Arnaldo, die bij ons hier in het bestuur zit, ligt in het ziekenhuis, ook haar zoon. 
Haar broer lag er ook, maar die is nu gelukkig thuis aan het herstellen.                                                                        
Haar moeder lag ook in het ziekenhuis, maar heeft een beroerte gehad tijdens het douchen en is 
overleden. Heel triest, ze moest meteen begraven worden en Valdirene weet het nog niet.                     
De familie overlegt samen met de arts voor het goede moment om het haar te vertellen.    

 Wat betreft de vraag van 23 maart, de zomeractie is o.a voor zonnepanelen.                                             
Dat is een groot en duur project. En  natuurlijk voor voedsel pakketten! We geven nog iedere maand aan 
veel families die niet zonder kunnen!  

                            
Aan het spelen in de Lar.  Kleuren van het Paas verhaal in huis. Cyntia verteld het Paasverhaal in een video 
voor de kinderen in huis. De hartelijke groeten van ons allemaal. De Here zegenen jullie allen.  Gr.Alie. 
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Lia schrijft: 
Terug van mijn werkvakantie in Hongarije, waar de echte koper zich nog niet  
meldde, omdat er voor de Hongaar uit de “stad” veel grond bij ligt: 3300m2. 
En…… de “buitenlanders” het land niet in mochten.  
Maar…… vandaag 6/7 is het land groen, dus nieuwe kansen!  
 
Ja en dan mogen we hier natuurlijk weer verder gaan en onze kansen berekenen 
voor de zomeraktie van de LAR da INFANCIA: 
 

1.  Het blijven uitdelen van de voedselpakketten aan hen die het nodig hebben 
en dat zijn er best veel, want de situatie kan nog steeds niet versoepeld 
worden in Sao José do Rio Pardo SP Brazilië!  

2. Hierdoor blijven de gezinnen ook onder de aandacht van de leiding van de 
Lar. 

3. De dagelijkse onkosten zou men graag naar beneden willen brengen voor als 
alles weer normaal gaat / kan functioneren. 
Omdat er dagelijks 100 kinderen moeten douchen, is de grote “post” 
elektriciteit, want er is géén gasaansluiting! 
Deze rekening zou drastisch naar beneden kunnen gaan als ze de douchen 
kunnen gaan verwarmen via zonnepanelen.  
Een investering in de toekomst, maar misschien heel snel haalbaar met de 
vele vrienden van de LAR. 

 
Daarom sluit ik mij in vrijmoedigheid bij deze aktie aan en doe een beroep op al 
onze Lar vrienden en belangstellenden. 
Samen zijn we sterk, nog méér als u voor uw “gift” bidt, want zo wordt het 
Koninkrijk van God gebouwd: waar nodig is zal Hij voorzien. 
 
Maak de plaats van uw tent wijd en spant de kleden van uw woningen uit, 
wees er niet karig mee, maak uw touwen lang en sla uw pinnen vast! 
 Jesaja 54:2  
 
We wensen u een mooie zomer toe en Gods zegen in Uw situatie! 
Het belangrijkste is dat:  
waar we ook zijn en waar we ook mee bezig zijn, kunnen zeggen: 
De Heer IS mijn Herder, mij ontbreekt NIETS naar Zijn wil.  
Ps.23. 
                                                                         
Met een warme groet namens:  
De Stichting Kindervrienden Brazilië;                                                     
Lia Leijenaar 
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