
 

  Lieve familie, vrienden en belangstellenden,

Dan ….. na meerdere hulp voor het gestrande computerprogramma, kunnen we eindelijk 
van start gaan met de voorjaarsbrief en hopen we dat u deze weer met plezier zult kunnen
lezen!                                                                                                                                    
Als eerste natuurlijk een terugblik vol dankbaarheid aan onze God en Vader, voor alle 
trouwe adoptieouders, vrienden en familie die zich positief hebben ingezet voor de LAR! 
We mochten in 2021 niet alleen de complete adoptiegelden, maar daarbij nog 2x een gift 
voor voedselpakketten sturen + nog een grote gift voor bij het zonnepanelenproject, wat 
meteen gerealiseerd kon worden!! Daarbij is ook begin februari het complete adoptiegeld 
voor 2022 overgemaakt. Het is om stil van te worden……….

 En hier zijn ze dan, de 16 waarvoor we ons weer mogen inzetten!

 van links naar rechts: 6 kinderen :

 Luis Davi Vergilio, Anna Carolina,

 Davi Vincente de Mello, Enzo Caruso,

 Leticia Victoria Justimano en Agatha 

 Maria Pereira Eleuterio.

Foto rechtsonder van links naar rechts:4 kinderen

Mauricio Ramos, 

Pedro Hendrique Domingues da Silva Diogo,

Alice Santana Cadoso en Davi Gabriel Pereira.

Stichting Kindervrienden Nederland – Brazilië.
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Giften: 
Stichting Kindervrienden Brazilië 
Anbi aanwezig! 
NL97 SNSB 8838412111
www.kindervrienden.nl



Dan de laatste 6 kinderen;                      van links naar rechts:

   Lucas Gabriel, 

   Moreira Della Torre,

   Gabriel Vergilio,

   Ester Vitos Santos da Silva,

   Pedro Mazeiro Vincente,

   Luiza da Coasta Correa

   

De kinderen van 7 tot 13 jaar gaan dit nieuwe jaar de hele dag naar school en dat is
een grote verandering voor deze kinderen en de Lar. Omdat ze nu minder in de Lar
kunnen zijn, zijn er speciale zaterdagclubs begonnen, zodat het contact toch stevig 
blijft met deze kinderen en met hun ouders en/of verzorgers.                                    
Daardoor konden de kinderen van 2-6 jaar van de wachtlijst benaderd worden en 
met de juiste papieren ingeschreven worden voor hun plaatsje overdag in de Lar. 
Wat zal dat veel rust opleveren voor de een ouder gezinnen in de 
achterstandwijken rondom de Lar.                                                                              
Iedereen heeft zich in deze 2 maanden een beetje opnieuw kunnen settelen en u 
begrijpt dat het er nu heel wat beentjes rond dartelen met deze verandering!       
Ook veel meer kleintjes die nu een middagslaapje zullen moeten doen, ook als het 
warm is. Geweldige kansen om deze nieuwe kinderen mee te laten genieten van 
het samen zingen, verhalen te horen over die ene Naam die ons allen samen bindt:  
Jezus de Christus de opgestane Heer!                                                                     
We maken u nog graag attent op de NIEUWE zakenrekening: 
NL97SNSB8838412111 speciaal voor de Stichting Kindervrienden Brazilie!     
De oude rekening is nu de prive rekening van Lia Leijenaar geworden.                 
Zij heeft intussen de giften van de vaste “adoptieouders” e.d al overgeheveld naar 
deze nieuwe rekening, dus geen probleem als zij voor de Lar nog giften zal mogen 
ontvangen via het “oude nummer”.                                                                             
Een leuk “weetje”: deze nieuwe rekening is 9mnd in behandeling geweest en we 
hebben toen de employees in Etten-Leur op beschuit met muisjes getrakteerd, wat 
ze bijzonder waardeerde; want iedereen wist precies waarom deze rekening ging!
Zo hopen we dat u vol blijde hoop dit voorjaar in mocht gaan, een ieder op de plek 
die ons gegeven is om vrucht te mogen dragen.
Spreuken 3:5- 6  >>> Vertrouw op de Heer met uw ganse hart      
en steun op uw eigen inzicht niet.                                                     
Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden rechtmaken!      

Met een warme groet, namens de Stichting Kindervrienden Brazilië, Lia Leijenaar.
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