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We mochten ruim 20 jaar de Familie de Feijter steunen in hun werk in Brazilié, toen we op de valreep toch
nog bij hen op bezoek gingen. We hadden er geen idee van hoe die reis ons leven zou gaan veranderen.
We bedachten daarna hoe we aan extra geld konden komen voor kinderen in Brazilié buiten onze eigen
“tienden”die we al jaren dankbaar voor Gods werk mochten geven in de gemeente Schiedam waar we ons
geplaatst wisten.

Er kwam een mogelijkheid om in juli een Kip caravan te kopen op een Municipal camping in Sezanne
Frankrijk, naast het gemeentelijke zwembad. Een heel gezellige camping. Deze wilde we gaan verhuren.
Eerst kregen we nog de douane aan de caravandeur, de “kip”was n.l niet ingevoerd! Toen nog geen EEG,
dus een boete en .... heette de “kip toen echt Pouletje”!! De verhuur vanaf augustus liep meteen geweldig
en kochten we na de winter een 2° caravan: de Merel, maar....... die was niet welkom op Sezanne, omdat
er maar 6 weken per seizoen verhuurd werd en de plek dan toch bezet was. Met een bezwaard hart gingen
we naar Connantre, het bleek een dichte boscamping te zijn met een biologisch “meertje”. Lia was diep
teleurgesteld, ze houdt niet van het bos, ze komt van Texel!

Wij zien maar een glimp, terwijl God alles overziet. We moesten vertrouwen op zijn Woord.

Connantre is qua “verhuur” de beste camping geworden tot 1998 met wel 6 caravans: de Struisvogel, de
Kalkoen, de Zwaan, de Gans, de Merel en Duifje!In het voorjaar en najaar hadden we een werkweekeinde en
meerderen uit de gemeente hebben daar wat zweetdruppeltjes gelaten en ...... kent u de trap van Ab de
schilder? Hij staat er op en dan heb je een veel beter uitzicht! Dat leerden wij ook, van een afstand samen
met de Heer kijken, Hij die alles overziet en in relatie met ons wil zijn, juist als we het even niet meer helder
zien! De eerste jaren hebben we de straatkinderen in Belo Horizonte met de opbrengst mogen steunen via de
Familie Lucassen.

TOEN kwamen we in Utrecht op een OPEN DAG voor de Lar. Daar zochten we met Hennie en Alie 6-10
kinderen uit die we konden sponsoren met de huuropbrengst van het jaar daarvoor! We verhuisden naar
Rijsbergen in een stacaravan en vonden verdere groei in Ichthus Etten-Leur. Er werd eens spontaan een
rommelmarkt georganiseerd voor de Lar; de Marktplaats is trouwens nog steeds een verkooppunt. Ook
waren er uitvaarten met de wens om voor de Lar een collecte te houden i.p.v. bloemen, dat waren zulke
bijzondere momenten.

Vanuit Rijsbergen de 2° reis naar Brazilié met de familie de Feijter en hebben we ook in de Lar gelogeerd,
wat geweldig om alles van dichtbij mee te maken en samen met de ze op de foto. Eind december 1998! Een
vriendin belde ons of we al iets uit Frankrijk gehoord hadden? Nee?! We vroegen vriend Henk uit
Spijkenisse om voor ons naar Frankrijk te bellen. Op Connantre waren toen 120 bomen door een storm
geveld, ondersteboven of getopt, het was een chaos, caravan de Zwaan gecrasht. Alles leek even op losse
schroeven te staan. Dat voorjaar werd het 1 grote open ruimte met stapels, gezaagd hout en houtsnippers
i.p.v. gras. Er werd heel wat over de toekomst gesproken en ervoor gebeden............... Toch maakten we
alles weer seizoensklaar en kwam er een 2de “Zwaan”, gekocht in Noord Holland en door Piet en Corry naar
Frankrijk gebracht met een werkweekeinde. Door Freek uit Schiedam werd het interieur van de gecrashte
Zwaan overgezet in de Kalkoen, zo mooi! De onderkant werd tot 1 mtr hoogte afgezaagd en Madame
Brenier ging deze gebruiken op de camping als vuilnisbakophaler; wat een zichtbare zegen voor haar!

De gedachten om een appartement te gaan kopen in Spanje bleef om die dan in de zomer te verhuren voor
onze sponsor-kinderen van de Lar en er dan er ook zelf in de winter te verblijven, daar Jan inmiddels ook al
71jr was. Maar .............. dat werd Savoly op 20 km t.w.v. van het Balatonmeer in Hongarije per 17 oktober
1999, 250 km recht onder Wenen op de kaart. We vertrokken via Frankrijk met de 2 Zwaan, want bij dat



huis/ grondstuk in Savoly was geen keuken, toilet of douche!

De andere 4 caravans werden verkocht, dus was er een financiéle buffer voor onze sponsor-kinderen van de
Lar en ook zo mooi: met 4 vaste sponsor-ouders, waaronder Ineke uit Roosendaal en Len uit Breda, nu al
meer dan 25 jaar betrokken zijn!

Het “stookhok” werd “appartement Duifje”. Helaas werd de Zwaan in brand gestoken door een jongeman uit
Savoly die ook 2 Duitse garages vernielde, hij heeft 6 jr gevangenisstraf gekregen. We waren net naar huis,
omdat Lia door een val van de trap een behoorlijke knieblessure had. We besloten het geld van de
verzekering mede te investeren in “steen”: de stal werd daarvoor neergehaald en daar werd een 8 pers. casco
vakantiehuis met inpandige garage neergezet. Op de DUIVENTIL kwamen in juli 2000 de eerste
vakantiegasten uit Roosendaal met hun eigen caravan. En wat keken we uit al degene die beloofd hadden om
eens te komen. Wat zijn we al die jaren bevoorrecht en gezegend geweest in werk en al die reizen. We
verhuisde naar Huijbergen in een kleinere stacaravan met een kleine tuin en mochten daarna onze 3° Brazilié
reis maken vanuit Fortaleza en daar vandaan met een huurauto onder Zijn beschermimg naar 4 prachtige
Kinderprojecten met Nederlanders, gewoon met de wegenkaart, want we spraken geen Engels, laat staan
Portugees en alleen overdag reizend wat eindigde bij nr 5 de LAR da INFANCIA! Geweldig iedereen weer
te mogen ontmoeten en alles weer zelf te zien!!! Toen de stacaravan niet meer praktisch was voor Jan
verhuisden we naar een flatje in Etten-Leur en vonden een nieuwe “groeiplek” in de Hoeksteen, die ook de
Lar gingen ondersteunen. Ook in het dorp Savoly mochten we ons inzetten en Jezus licht verspreiden, vooral
onder de Hongaarse Roma’s door middel van gratis kinderkleding, speelgoed en de voetbalschoenen via
Paul! Bij “zichtbare zwangerschap“ kreeg de familie een kinderwagen en een babyuitzet, ook elk gezin een
Hongaarse kinderbijbel, die we weer gratis ontvangen hadden. Lia is alle huisjes wel een paar keer geweest.
Zo rolde de jaren door, het is gebeurd dat we meer dan 30 gasten hadden op de Duiventil. Na Jan zijn 80ste
moest hij gaan vliegen samen met Miep en haalde ik ze op in Boedapest. We bleven dan van eind april tot
half oktober op de Duiventil. Dat was heel erg wennen voor onze kinderen, onze 10 kleinkinderen en zeker:
wijzelf!!! De laatste 2 jaar overbrugde Jan deze 1400 km liggende in een camper. Het was best spannend qua
financién toen we na oktober 2015 de “verhuur moesten loslaten”: de Duiventil moest verkocht en de 3200
m?2 grond bleek bij meerdere kijkers een probleem. Maar samen mochten we 2016 nog volmaken en alles
ordenen wat weggegeven kon worden. Half 2017 mocht Jan Zijn Heer ontmoeten en mocht ik toch een
toekomst blijven zien. De Heer is ook mijn Herder en daardoor mocht ik alles van Hem verwachten. De
reizen naar Hongarije, het onderhoud van de gebouwen, de enorme tuin en geen verhuur meer. November
2021 was mijn laatste reis daarheen om o.a. het water af te sluiten en in april 2022 is de Duiventil verkocht
aan 2 Saksische families, waardoor ook de investering in “steen” terug kon vloeien.

Intussen voorzag de Heer boven verwachting in de financién voor de Lar en mochten we zelfs een legaat
ontvangen van onze trouwe vriendin Sientje uit Schagen. Daarmee konden we niet alleen het complete jaar
bedrag voor de Lar volmaken, maar ook nog naar 4 andere kinderprojecten in Brazilié een gift overmaken,
waar we nog samen geweest waren op onze 3° Brazilié reis.

Onze tekst voor de Stichting is uit gekomen, maar......... ook nu nog steeds actueel.

Jesaja 54:2-3. Vergroot de plaats voor uw tent en laat men uw tentkleden wijd uitspannen, wees niet
terughoudend, verleng uw touwen en sla uw pinnen vast! Ook als we 31 december 2023 afscheid nemen van
de Lar da Infancia! Deze gaat zich verder ontwikkelen onder de Presbyteriaanse kerk.

Maar......... we mogen doorgaan per 1-1-2024 met een nieuw project: de fam. Jonker in Santa Barbara do
Tugurio. Er zijn 2 gemeentes en een kinderdagverblijf met 60 kinderen. We mochten hen tijdens hun verlof
spreken in Schiedam en hen een bijdrage van €250 voor de kinderen toezeggen per maand, waar ze zeer
bewogen over waren. Als u ook mee wilt bouwen aan dit project met: “Laat de kinderen tot Mij komen”,
horen we dat graag per mail of telefoontje, zodat we u op de hoogte kunnen brengen / houden hoe ze daar
deze kinderen mogen verzorgen en Jezus mogen “voorleven”.

Samen verbonden in de Naam van Jezus Christus.

Met warme groet namens de St. Kindervrienden Brazilié, Lia Leijenaar.




