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Lieve familie, vrienden en belangstellenden,

We zijn zo dankbaar aan onze God en Vader, want we mochten samen 2023 op een
bijzondere wijze afsluiten. Dit laatste jaar van “onze 15 Lar sponsorkinderen” Brazilié.
Samen met de 6 vaste “sponsorouders” uit: Breda, Roosendaal, Hoeven, Chr.gem.de
Hoeksteen Etten-Leur, Enschede en Breda. Daarbij vele anderen: bekende én onbekende
gevers die met hun giften het totale bedrag vormden voor de andere 9 kinderen! We
mochten dit laatste kwartaal dat totale bedrag al voorschieten, zodat daar alles mooi
afgerond kan/mag worden na het Kerstfeest als de overdracht een feit gaat worden

met de Presbyteriaanse kerk die we zeker Gods zegen en wijsheid toewensen.

Inmiddels mocht ik op 8 okt. 0.a. Hennie en Nico ontmoeten in de Evang.gemeente Ruth
in Utrecht en even heerlijk bij mogen praten, alsof we elkaar nog pas gezien hadden.

Zij kregen 6 nov. de sleutel van hun appartement in Houten en konden nog veel
installeren vodrdat ze terug naar Brazili€ gingen voor de verkoop van hun huis. Daarin
wensen we ze veel wijsheid en vrede toe; want het is ook voor
hen meteen een afscheid van 27 jaar Brazili¢!

Alie mag in haar huisje blijven wonen, deze staat 6p het
terrein van de Lar da Infancia, zo fijn voor haar.

Ik moet dan nog altijd denken aan die prachtige kolibries die
we daar zagen op haar patio. We weten nog niet of ze
betrokken blijft, maar er zal zeker contact gehouden worden!
Wat zijn we allemaal gezegend door alles wat we met elkaar ~ By %n
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via de Stichting mochten doen voor al deze kinderen die
“kwamen” en die bij een bepaalde leeftijd “ons weer verlieten”, vergezeld door onze
gebeden, als ze weer in onze herinnering kwamen.

God de Schepper die zaad geeft om te zaaien en brood geeft om te eten; zal ook u zaad
geven en het laten ontkiemen,zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt.
2 Korinthe 9:10.



Daarom mogen we in vrijmoedigheid als Stichting per 1-1-2024 een nieuw project in
Brazilié gaan steunen met gemiddeld 60 kinderen met € 250 per maand.

Ik mocht hen in Schiedam weer ontmoeten, nu tijdens hun verlof en ze waren erg
dankbaar voor de toezegging,

Het is een zendingswerk van de familie Jonker in Brazilié. Zij hebben in Santa Barbara do
Tugurio een mooi werk mogen oprichten, wat bestaat uit een Evangelische Gemeente,
een Kinderdagverblijf en een dochtersgemeente in Mercés.

Doelstelling van het Kinderdagverblijf:

Aandacht geven aan het meest kwetsbare deel van de gemeenschap: het kind.

Zij worden hier rondom de (halve) schooldag opgevangen.

Beoogd wordt om de kinderen die ondervoed, geestelijk gehandicapt en/of lichamelijk
verwaarloosd zijn te helpen in hun situatie door hen: Goede voeding te geven,

o hygiéne te leren, zoals baden, reiniging van haren,
tandverzorging e.d.
o lichte medische hulp te geven en controle uit te voeren op de
gezondheid van de kinderen
o huiswerkbegeleiding en bijlessen geven
o Bijbelonderwijs te geven
o Sport en spel met hen te doen
Om zo de ouders te ondersteunen in de zorg voor hun kinderen.
Mocht u hier ook een warm hart van krijgen, dan horen wij het graag van u en blijven u
natuurlijk op de hoogte te houden van de nieuwe “Brazilié verhalen”.

De Stichting mocht al 2 toezeggingen ontvangen sinds ons “nieuwe doel” bekend is
geworden: een sponsor uit Schiedam geeft een jaarbedrag en de Chr.gem de Hoeksteen in
Etten-Leur sponsort met een maandbedrag. We mogen in vertrouwen deze nieuwe stap
zetten en weten dat de Heer zelf bouwt, want Hij zegt: Laat de kinderen tot Mij komen en
verhindert ze niet. Lucas 18:16.
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Rest ons om u allen een heel fijn Kerstfeest te wensen!

De Vredevorst Jezus de Christus is geboren; omdat een ieder die in Hém geloofd;
vergeving, vrede en blijdschap zal ontvangen met de wilskracht voor de te maken keuzes
om elke dag Jezus te volgen en Zijn licht te zijn, op de plek waar we geplaatst zijn.

Daarom wensen wij u allen Gods zegen toe in uw omstandigheden; vertrouw op Zijn
Woord en wensen u graag een waardevast 2024!

Met een warme groet,
namens de Stichting
Kindervrienden Brazilié,

Lia Leijenaar.
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