
 
  Lieve familie, vrienden en belangstellenden,
Dan na een prachtige Hollandse augustus maand is daar september met nog steeds 
zomerse dagen. Maar in Brazilië is het nog wintertijd d.w.z. 06 graden in de nacht en
tot 25 graden overdag, als de zon schijnt. Dit kan natuurlijk nog verschillen in 
allerlei  provincies van dit grote land. In de nacht 6 graden en de meeste huizen met 
ramen die niet sluiten en overal naden. Ik kan me dat nog herinneren bij onze 
“aardbeienvriend” in Paraná :15 gr. binnen, onze vesten aan, nog steeds voelde je de 
kilte. In de namiddag kwam de zon om ons op de warmen.                                      
Bij onze sponsorkinderen zal dat niet anders zijn.                                                         

Nu eerst een feestelijk bericht van een geboorte!                             
Karin en Vinicius mochten hun Sara in de armen sluiten.                
Dus Ismael en Lourdes Jonker zijn voor de 1e keer oma en opa!    
En Govert 86jr in Heino is nu overgrootvader! Dan natuurlijk nog 
de tantes en ooms, van harte gefeliciteerd met dit prachtige 

nieuwe leven en de 4e generatie in de Stichting Brazilië voor Christus!

Nu komen we op bezoek bij “onze” Cena met 55 kinderen.
Het is een willekeurige schooldag, we gaan zien en proeven.
Wie zijn ze? Wat doen ze eigenlijk allemaal ???

De meeste kinderen van 3 tot 10 jaar komen uit het dorp of van de Roca, het platte
land of de rimboe. De kinderen komen uit arme of probleem gezinnen; alcohol, 
verslavingen, alleenstaande of gescheiden ouders.

                   Beschreven door Lourdes en vertaald door Eliana.

Docenten: Lourdes Jonker, Carla, Eunice, Marina, Kellim en Karin.  

De dames die “koken” komen van de  gemeente Santa Barbara  do Tugurio,
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Klas1 met 3-4 jarige 10 kinderen, dus vanaf 07u met Carla!
07:00 uur – Studentenreceptie
07:10 uur – Activiteiten in de klas
07:40 uur – Gebed/Snack
08:00 uur – Activiteiten in de klas
09:30 uur – Spelen op voetbalveldje (bewaakt)
10:00 uur – Activiteiten in de klas
10:30 uur – Gebed/Lunch: witte bonen, rijst {normaal} met groente, vlees of ei.
10:50 uur – Tandenpoetsen
11:00 uur - omkleden, organiseren van rugzakken en opruimen materialen 
11:30 uur – moment van bezinning (Bijbelverhaal – samen Lourdes Jonker)*
12:00 uur – Sluiting.
Basisschool 6-10 jaar 34 kinderen met Eunice en Marina
07:00 uur - Studentenreceptie
07:15 uur – Bewaakte wedstrijden op het voetbalveldje
07:40 uur – Gebed/Snack
08:00 uur – 1e jaars schoolversterking.(2e, 3e, 4e en 5e recreatieve spellen)
.09:15 uur – bijles in het 2e, 3e, 4e en 5e leerjaar (Recr.spellen 1e leerjaar)
10:30 uur – Gebed/Lunch;witte bonen, rijst{normaal}met groente, vlees of ei.
10:50 uur – Tanden poetsen en omkleden
11:15 uur – TV/educatieve tekenfilms
11:30 uur – moment van bezinning (Bijbelverhaal - Lourdes Jonker)*
12:00 uur – Sluiting.
Middag: 11 kinderen van 5 jaar Kellen en Karin
11:10 uur – Ontvangst van studenten en omkleden 
11:30 uur – moment van bezinning (Bijbelverhaal – samen Lourdes Jonker)*
.12:15 uur – Praat rondje
12:30 uur – Tussendoortje
13:00 uur – Activiteit 1 klaslokaal
13.40 uur – voetbalveldje of speeltuin
14:05 uur – Tussendoortje 
14.30 uur – Verhalen vertellen
14.45 uur – Activiteit 2 in de klas
15.15 uur – Didactische spelletjes of psychomotoriek
16.00 uur – Klei / spelletjes in de hal
16.25 uur – Organisatie en opruimen van de ruimtens.   
16.40 uur – Sluiting.                                                         

En....tuiten jullie oren ook nog na? 
En.... mee gedaan met alles? 
En .......ook lekker mee gegeten? 
En......... goed jullie tanden gepoetst?
Enne …....... wat was het Bijbelverhaal ook alweer wat Lourdes vertelde???

U kunt/mag er allemaal deel vanuit maken! Ze hebben allemaal uw gebed en aandacht 
nodig.
Samen mogen hen per maand financieel steunen. 

 De rij is nog klein, maar trouw! Dank je wel voor jullie seun! 
Schroom niet om contact op te nemen als u nog vragen heeft.
Vanuit de Stichting wensen we u Gods vrede toe in uw situatie en een 
mooie herfstperiode. Graag zeg ik: tot ziens!
Met een warme groet namens de Stichting kindervrienden Brazilië,               

                                                                Lia Leijenaar 
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