
 
  
              Lieve familie, vrienden en belangstellenden,

Dan zijn al de feestelijk weken weer achtergebleven bij 2024 en is het “gewone leven”  
voor de meeste van u weer begonnen. Sommige met goede voornemens, die nog meegaan
of al gesneuveld zijn, als we teveel willen.                                                                           
Niettemin hopen wij dat u terug kunt kijken op een mooie herinnering, zeker wat de 
Kerstboodschap vol hoop betreft: Deze hoop zal niet beschaamd worden, omdat Gods 
liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest die ons gegeven is. Romeinen 5:5

Samen mogen we eerst terug kijken op de geweldige bemoediging die God ons gegeven 
heeft over de financiën van 2024 voor de kinderen in Cena en andere kinder en/of tiener 
projecten in Brazilië.                                                                                                          
De giften kwamen van:Breda, de Hoeksteen Etten-Leur, Hoeven, Enschede, Schiedam, 
Westerland, Spijkenisse, Dieren, Leiden en de verkoop op de Marktplaats.                         
Samen een totaal van €6406.                                                                                                 
De gift vanuit Breda willen we nog even toelichten. Het betreft nl.een legaat van €5000 
voor de Stichting van Len Post, die vorig jaar ons is voorgegaan naar haar Heer.                
Zij was in haar leven erg betrokken bij zending en heeft ook de Lar (ons 1e project) 25 
jaar ondersteund. En nu extra bij haar afscheid. Daar worden we wel stil van.         
Daarom mochten we met nog geld in de kas €8450 inzaaien in:                                          

Kinderverblijf Cena 60 k. in Tugurio do Barbara bij de Fam.Jonker   €4050.               
Kinderwerk Belo Horizonte; Lonneke en Germano Silva-Te Linde    €1800.              
Tieners, in Redding en herstel kampweken,  Belo Horizonte                €800.         
Jongerenwerk in de sloppenwijken van Belo Horizonte                      €1800.

Als u dit ook even wilt laten bezinken, begrijpen we dat, samen mogen we God danken 
en Hem de eer geven omdat Hij Zijn werk stevig grondvest.                                          
Wat zijn we gezegend dat we daar samen nog steeds deel van mogen zijn!

Het totale overzicht: inkomsten en uitgaven
zal voor de Anbi ook vanaf maart op de website  van de Stichting staan.      
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Ook dit nieuwe jaar mogen we ons weer beschikbaar stellen om deze contacten te 
onderhouden. Wat gaan die “Brazilië jaren” toch snel voorbij, want dit is het 35ste jaar en
alles is begonnen met een bezoek aan vrienden in Brazilië en daarna de aankoop van een 
“oude kipcaravan”op Sezanne die later bleek ook nog niet te zijn ingevoerd in Frankrijk. 

Daardoor werden we opgewacht door de douane uit Chalons aan de 
Marne. We mochten netjes achter hun aanrijden om alles te regelen. 
Zo werd de“kip”na betaling en de paperassen een echt “Pouletje”!
 
We hebben nog leuke foto's van het bestuur in Nederland gekregen, 
die we graag met u willen delen willen delen:
       Karin met Sara, een vrolijke baby.
   
Doordat de man van Eunice een militaire brandweerman is, waren de 
kinderen altijd nieuwsgierig naar zijn werk, als hij in uniform 

langskwam. Ze vroegen toestemming aan de burgemeester en zo werden de kinderen met 
de gemeentebus naar de brandweerkazerne in Barbecena gebracht op de laatste dag van 
deze bijzonder geslaagde “Kinderweek”. Zie de foto's:
Niet alleen hadden de kinderen veel plezier met elkaar, maar was het ook heel leerzaam. 

           

We hopen dat u er ook van kan meegenieten.                                                                        
Kinderen die aandacht en liefde ontvangen, maar zij krijgen vooral de boodschap in 
Woord en daad mee, omdat alles mogelijk als je Jezus in je leven de eerste plaats laat 
innemen.

Zo mogen we dit nieuwe jaar ingaan met Spreuken 3:5-6.
Vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. 
Ken Hem in al je wegen, DAN zal Hij je paden rechtmaken.

Namens de St.Kindervrienden wensen we u allen een goede tijd toe
op weg naar het voorjaar, elke dag een minuutje eerder licht,
waarin wij Zijn Licht mogen blijven verspreiden.
               Met een warme groet, Lia Leijenaar.                                   
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